
Maandag 27 oktober 2025 

 Verkenningsdag.  
De kinderen waren vanmorgen waarschijnlijk al vroeg wakker? Maar u kent het spreekwoord 

“baas boven baas’. Toen u met uw kind aan het ontbijt zat was de kookstaf al onderweg naar 

Overasselt.  Onderweg hadden we alleen maar regen, regen en nog eens regen. De lucht was 

echt grauw en grijs. U denkt natuurlijk, oh, wat zielig voor de kinderen!!  De kinderen? Wat 

denkt u van ons als leiding! Vrolijke en gezellige kinderen kwamen de bus uit. Ze hadden er  
Duidelijk zin in.  Maar ja, nu die tassen, koffers, slaapzakken weer allemaal de bus uit. 

Aangekomen in bij het Buitencentrum mochten we nog 

niet binnen. De tassen, tassen…zeg maar hutkoffers, 

werden eerst onder het afdak gezet bij ons Buitenhuis. 

Achter het Buitenhuis ligt een kapel en als alternatief 

konden we daar heerlijk verblijven. Het stortte buiten 

maar de kachel stond heerlijk te branden binnen.  

Onze lunch werd opgegeten en een drukte alom 

natuurlijk.  

 

Tjaaaaaa en toen aardappels 

schillen…. Aardappels schillen? 

Ook wel een enkel vingertje werd 

geschild, we noemen natuurlijk 

geen namen hé Daan en Remy. Gelukkig was Stiny in 

de buurt om een pleister(tje) te plakken.  20  Kilo aardappels moesten er geschild worden en 

natuurlijk “vele handen maken ligt werk”. De kookploeg was daar natuurlijk wel super blij 

mee.  

 

Tja en toen de verkenningstocht…. Een tocht met opdrachten, zoals onderweg materialen 

zoeken in het bos, je spoorzoeken, goed opletten want je komt pas weer terug als je goed de 

foto’s hebt gevolgd. Per groepje stond een tas klaar met daarin allerlei spullen om onderweg 

de opdrachten uit te voeren. Een meetlint, schep, insecten opzuigertje, opzoekkaarten, loepje, 

verrekijker, kompas, opvangbakjes, bewaarbak, pen en een potlood. De uitleg was duidelijk:   

“Blijf op de paden en steek nooit een weg over.  Bij elk groepje liep natuurlijk wel een leiding. 

Tijdens de wandeling werd het gelukkig droog…. Althans de buien waren zo goed als over…. 

maar de omgeving was één waterballet.  Dit vonden sommige kinderen echt niet erg. Van 

meester Dion mochten de kinderen nadat ze terugkwamen van de verkenningstocht even 

ééééén minuutje in de plas stappen….  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

De tassen, zeg maar “hutkoffers” (kookouder Herman vroeg al of de 

kinderen een maand bleven!!!) slepend, trekkend, duwend, puffend 

eindelijk op hun slaapkamers waren, konden de bedden opgemaakt en de 

kamers versierd worden. 

De bedden moesten worden opgemaakt. “waar is je sloop?” “Sloop?  

Nooit van gehoord…. “wat is dat juf” dat is een jurk wat om je kussen 

moet!!  “Een jurk”? Nou u snapt het al, geen jurk te vinden voor het 

kussen…. maar uiteindelijke wel het kussensloop. 

 

 

Toen dit klaar was mochten ze hun kamer nog verder versieren of lekker buitenspelen. Na 

een heerlijke beker limonade en een twix hadden de kinderen vrije tijd…  

Tijd voor jezelf ! De plassen waren al aardig aan het opdrogen dus dan kon wel. De eerste 

hutten werden al gebouwd. 

 

Gelukkig hebben we hier douches, schone kleren.  U ziet 

vanzelf de vuile kleren weer thuis want een wasmachine 

hebben we hier helaas niet.  

Kwart over 5, wie heeft er corvee? De tafels moesten 

worden opgedekt….. hier en  

daar ontbrak wel een mes of een vork maar dat mocht de 

pret niet drukken.  

Maar wat schetst onze verbazing, STAMPOT ANDIJVIE 

met een heerlijke BAL GEHAKT.  Dat ging er wel in…. 

Sommigen kwamen echt twee keer opscheppen zo 

heerlijk smaakte het. 

Als toetje hadden we vla, yoghurt en limo….  

                                                                  

een “vlaflip” dus. 

 

      Dank jullie wel Stiny, Janette, Peter en Herman het was verrukkelijk.   

 

 

Ook na het eten moest de corvee ploeg op komen draven om alle borden, bestek, bekers van 

de tafels op te ruimen en met hun meegebrachte theedoek afdrogen in de keuken. 

De zaal vegen en schoonmaken, het zag er dan ook spik en span uit.  

 

Na het diner werden de kamers netjes gemaakt voor kamercontrole. De controle werd 

gedaan door Meester Dion en juf Kes. De jury was erg enthousiast over de keurige kamers. 

Spannend, maar ach het is pas maandag…… 

 

Na de kamercontrole moesten de kinderen terug naar de zaal om in hun dagverslag te 

schrijven wat er zoal gebeurd is deze dag!!  Een heerlijk glas limonade en een koekje ging er 

natuurlijk ook wel in. Eind van de week leest u zeker wat ze zoal de dag door beleefd hebben. 

 
. 

 



 

 

Rond half acht tijd voor een verhaal momentje. De legende van de lapjesboom in Overasselt. 

Juf Judith vertelde dit verhaal en muisstil luisterden de kinderen naar het spannende verhaal.  

Inmiddels is het buiten al aardig donker geworden, wat eng zal u denken in het donkere bos. 

Maar….zonder zaklamp, elkaars handen vast, in de maatjes rij, alle ogen op scherp dan zie je 

alles in het donker, inclusief de grote beer en mars.  

U snapt natuurlijk wel dat de avondwandeling …… ja natuurlijk naar de lapjesboom en de ruïne 

ging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen we terug kwamen van de wandeling was het douchen, teken controle,  pyjama aan, 

tanden poetsen, je knuffel mee en naar de zaal. 

22:22 het is nog druk in het Buitenhuis. 

 

Zo nog even de regels doornemen voor de nacht…. Je blijft in je eigen bed, je maakt niemand 

wakker, als je morgenochtend wakker bent ga je naar de grote zaal en een spelletje doen of 

een boekje lezen maar voor nu ………. Slaaaaaapppppppeeeennnnn! 

 

Het werd  stil, stiller, stilst…. 

 

Nu maar hopen dat het de hele nacht zo rustig blijft……..   

  

                             Wij zeggen wel te rusten en tot morgen 

 

 

 

 

 

 

 

 


