
 

Verslag PAS-klas 
We hoorden de wijze raad van Elisabeth Blackburn om vooral verschrikkelijk nieuwsgierig te zijn. Ook 
hoorden we een gedicht met de raad wat je moet doen als je niet weet wat je moet tekenen. Beiden 
leveren weer interessante gesprekken op. Na de raadsel om ons brein warm te draaien doen we een 
tweespraak waarbij er goede argumenten gevonden moeten worden voor op het oog vrij nutteloze 
uitvindingen. 
 
Daarna gingen we in teams zelf een uitvinding doen die geïnspireerd is op de natuur. Dit keer moest 
er iets uitgevonden worden zodat een potlood zacht landt als het van de tafel valt zodat de 
grafietstift niet breekt. Er is hard gewerkt! 
 
Huiswerk: Maak het puzzelblad 
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