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Vandaag zijn we naar dierenwinkel Discus J.J. van der Zwaard in de Zijdstraat geweest. We hebben
daar heel veel geleerd want we mochten van alles doen. Eerst moesten de vogelkooien schoon
gemaakt worden. Dat was best spannend: met je hand in de vogelkooi om de muren met een doekje
schoon te maken terwijl de vogels heen en weer fladderden. Gelukkig vond Jurre dit geen probleem,
Mila lapte ondertussen de ramen van de kooien.

Tygo en Fiene reden met een karretje de hele winkel rond om overal nieuwe spullen in de schappen
te zetten. Dat was flink zoeken want de winkel is niet zo groot, maar er zijn wel heel veel
verschillende spullen voor veel verschillende dieren. Jan Joris leerde ons ook hoe de kassa werkt.
Heel handig want toen konden Tygo en Fiene de klanten helpen die in de winkel kwamen. En dat
deden ze heel erg goed: de klant welkom heten, helpen, afrekenen en gedag zeggen. Ondertussen
was Jurre klaar met de vogels en mochten de vissen gevoerd worden. Na een glas limonade was het
tijd om de nieuwe voorraad uit te pakken en te prijzen.

Dat was een flinke klus en daarna moesten al deze producten nog op de juiste plek in de winkel
terecht komen. Toen dit klaar was bedankten Jan Joris en zijn collega de kinderen voor de gezellige
ochtend en al het werk. Als bedankje kregen de kinderen een cadeau pakket met spullen voor hun
huisdier.


https://myalbum.com/album/Lxkgo8P6ohzW7c/

