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Vandaag gingen we op pad met de auto. We reden naar Hoofddorp om aan de slag te gaan in de stal
van Jeroen. In deze stal stonden rond de 25 ooien die de afgelopen tijd zijn bevallen of nog moesten
bevallen. Helaas waren we 5 minuutjes te laat om de bevalling van een vierling te zien. Die hebben
we helaas gemist. Tijdens deze ochtend hebben de kinderen de lammetjes melk gegeven, de hokken
uitgemest en uiteraard geknuffeld met de pasgeboren lammetjes.

Er was één lammetje die was verstoten door zijn moeder. De kinderen hebben 'Noah' extra veel
liefde en aandacht gegeven. Ook zijn ze erachter gekomen dat shoarma gemaakt wordt van
mannetjes van ongeveer 1 jaar oud. Ze willen nu nooit meer shoarma eten... Aan het einde van de
ochtend hing er spanning in de lucht, want er waren 4 schapen die op het punt van bevallen stonden.
We zijn daarom wat langer gebleven en hebben de bevalling van twee schapen kunnen meemaken.
Er zijn twee lammetjes geboren. De kinderen hebben de namen Beertje (een heel kleintje) en Reus
(eentje van dik 3 kg) bedacht. Helaas is er ook een lammetje doodgeboren.

Het was een superochtend!


https://myalbum.com/album/aXn6bX5UGXzH8G/

