
 

Verslag PAS-klas 
Vandaag hoorden we de mythe over Icarus, die wilde vliegen naar de zon. Na de startraadsels gingen 
we daarover verder werken. We vroegen ons af of mensen echt kunnen vliegen zoals vogels. Na een 
filmpje van de Buitendienst hierover, gingen we zelf ontwerpend leren. Er mocht alleen of in een duo 
vleugels gemaakt worden voor een papieren Icarus. Er waren verschillende papiersoorten en stokjes 
voor handen. Door te experimenteren met gewicht, model, balans etc, werd er geleerd. Ook werd er 
zo geoefend met het vastleggen van het proces. Alle versies van Icarus konden uiteindelijk een 
bepaalde afstand vliegen om zo te ontsnappen van het eiland. Daarna probeerden we ons oude 
record van een denkvierkant te verbreken, en dat is gelukt! 
 
Huiswerk: maak het puzzelblad met de sprookjesachtige raadsels. 
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