
Werkweek woensdag 16 oktober 2024 

Veldbiologie 
 

Goede morgen allemaal, 

Zo wat hebben de kinderen (en de leiding) heerlijk geslapen.  

Nog even over gisteravond, nadat het verhaal was voorgelezen door meester Maarten gingen 

de kinderen heerlijk naar bed. Even nog napraten in de kamer en met een kwartier was het  

stil op alle zalen… heimwee? De pilletjes van Stiny doen het goed hoor!….. Geweldig toch…. Ook 

voor u thuis leuk om te horen dat uw zoon/dochter het naar zijn/haar zin heeft toch?…. 

 

Omstreeks half zeven hoorde wij de eerste kinderen alweer vrolijk zachtjes 

praten. 

Zachtjes???  Één vrolijke vriend was zo vrolijk om alle slaapkamers in te 

gaan om iedereen even “vrolijke goede morgen” te wensen. U snapt daar 

werd niet iedereen vrolijk van.  

 

 

 

Tijdens het ontbijt, weer de lunchpakketjes zelf 

klaarmaken. Soms zie je de gekleurde hagelslag gewoon in het zakje zitten.  Plakt ook niet zo 

goed zonder boter hé?  Altijd één boterham met vleeswaren of kaas en één boterham met 

zoet. Lekker hoor een boterham kaas met gekleurde hagelslag. Maar ja, het is jouw feestje. 

 

Weet u trouwens hoeveel sneetjes brood er  

gemiddeld worden gegeten door de kinderen? Nou 18  

broden x 25 sneetjes : 57 = 7,89 sneetjes brood per dag per persoon. 

Buiten de krentenbollen, beschuiten, gekookte eieren…. 

Er wordt zoveeeeeel gegeten… Niet alleen brood maar ook de warme maaltijden gaan er  

goed in… Gezellig hoor… U krijgt e.d.d. de rekening nog wel thuis gepresenteerd, omdat we 

meer hebben uitgegeven aan het eten. (grapje) 

 

Even vrije tijd: Let op dat je wel de bel hoort, want dan moet je onmiddellijk naar de kapschuur 

komen. De meeste kinderen waren heerlijk hutten aan het bouwen, je zag groepjes gezellig 

kletsen met elkaar, volleyballen en we hebben ze even gezegd niet naar de vijver te gaan. 

Geen zin om zo vroeg al een nat pak te halen. Oplossing gevonden dan 

gaan we lekker door de blubber lopen.  

Wat is er toch mooier en leuker dan buiten spelen met je vrienden en 

vriendinnen in de natuur en dat al om 9 uur ’s ’morgens. 

 

Als je de bel hoort ga je na de kapschuur… Kapschuur? Zal u denken…. 

Dat is een heeeele grote overdekte schuur met een kant helemaal 

open…. We zitten daar gewoon in de buitenlucht, maar wel lekker droog.  

Vandaag stond in het teken van Veldbiologie “het veld” (lees natuur) verkennen. In 4 groepen 

gingen de kinderen uiteen om verschillende stations met opdrachten uit te voeren.  

 



De kinderen waren nog géén 10 minuten weg of daar kwam al een eerste auto uit Aalsmeer 

aanrijden. Meester René, juf Kim en juf Juuuudithhh. Dat is pech kinderen net weg! 

Dan eerst maar even een bakkie koffie met wat lekkers en hup ook jullie het bos in. 

 

Waterdiertjes: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grondboringen. 
Met een echte grond-boor “draaien totdat we misselijk 

worden.” 

“Draaien tot je een ons weegt.” 

“Draaien tot je aan de andere kant van de  

wereld bent.” 

Ik word er helemaal draaierig van! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bomen meten en voelen 
Met verschillende hulpmiddelen ontdekten we  

hoe hoog een boom kan zijn. Dit is alleen  

mogelijk door goede samenwerking en het 

goede materiaal. Ook werden de kinderen  

geblinddoekt en naar een boom begeleid en  

moesten aan een boom voelen. Rondje lopen  

weer terug, blinddoek af en nu voelen  

welke boom het was geweest. 

 

 

  



Bodemdiertjes. Volg je neus en gezond verstand en je komt bij de schuilplaats van een dier. 

Met behulp van loepjes, slangetjes, potjes en pannetjes, worden de nodige diertjes gevonden 

en met een insectenzuiger) wordt de gevonden oogst binnen gehaald. 

Dit jaar was volgens de kinderen de “paddentrek”… heel veel kikkers en padden gingen op 

“Pad”. Mooie paddenstoelen gezien en ook hele hoge bomen die veel wind vangen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadat we alle stations 

hadden doorlopen gingen 

we weer terug naar het 

kamphuis waar we 

opgewacht werden door 

de kookouders met 

emmers water om onze 

handen weer een beetje 

redelijk te krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onze lunch hebben we weer heerlijk in de buitenlucht opgegeten.  

Daarna heeeeeeel even vrije tijd, want alle ontdekkingen van vanmorgen moesten nog worden 

verwerkt in de werkweekboekjes.  

Ja, u denkt alleen maar spelen maar niets is minder waar. Er werd heel hard gewerkt over de 

kringloop, de waterbeestjes, de grondboringen, de bodemdiertjes. Als u het nog eens na wilt 

zien, dan zitten de werkbladen in hun werkweekmap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Vrije tijd…  tijd voor jezelf….. Wat gaan we vandaag doen in onze vrije tijd……. Volleyballen, of 

toch maar een hut maken, Tja die vijver trekt ook wel hoor. 

 

Hier en daar een “mis me thuis” momentje maar al snel 

ging dat weer over in heerlijk spelen, veel lachen en pret 

maken. 

 

Tijdens het spelen konden de kinderen ook heerlijk 

pinda’s komen pellen bij het kampvuur…. marshmallow 

poffen. Alleen jammer het kampvuur was uit….. 

Gisteravond hebben meester Maarten en juf Corrie het 

vuur weer brandend gemaakt om broodjes in te bakken, 

nu even een ander vragen hoor!         “Juf Judithhh u kan 

toch goed vuurtje stoken? “ Dat zegt ze altijd dat ze dat 

heeft geleerd op de scouting…. Nou laat u kunsten dan 

maar zien…. 

Oh wie weet kan juf Kes haar misschien ook wel helpen. 

 

 

 
 

Hoppekee de week is door twee 



Waar blijft de andere visite nou toch uit Aalsmeer? Ja hoor daar was de eerste auto! 

Juf Lisette, meester Tim, juf Maartje, juf Marieke. Toetoetoet….. ze konden nog net helpen met 

corvee!   En de andere auto? Die bleef helemaal lang weg…. File, file, file, 2 uur erover gedaan 

om ons een bezoekje te brengen in Apeldoorn, juf Karin, juf Lonneke en juf Mariska.  

Wel erg lief van de meesters en juffen…. 

 

Nou er stond in ieder geval een heerlijke maaltijd op ze te wachten. Tafels en stoelen werden  

bijgeschoven en zo gaan er veel makke schapen in een hok. We waren welgeteld met 79 

personen.  

 

 

 

Heerlijke nasi met een toetje van dubbel-vla met slagroom.  

Het was weer genieten 

 

Na het eten weer CORVEEEEEEE.   

De andere kinderen mochten vast naar boven om hun kamer op te ruimen  

     want er kwam vandaag een speciale jury langs. 

Nou dit beloofde niet veel 

goeds….. streng dat ze 

waren, streng oh wat 

waren die streng zeg!  
 

 

 

 

Als je kamer was 

gecontroleerd mocht je 

naar beneden om hun 

dag-verslag in te vullen, 

een kleurplaat te kleuren 

en de map weer netjes 

schikken. 

 

 

 

 

Nu wachten tot het donker wordt…… want we gaan nog het dierengeluidenspel doen. 

Ja hoor er liep een haan, leeuw , papagaai, geiten, poesjes, loeiende koeien, kakelende kippen 

in het bos.  Dat was wel even zoeken in het donkere bos maar gelukkig is het iedereen weer 

gelukt om de meeste dieren te vinden en de weg terug. 

Nu moet u niet denken dat we door een heeeel groot gebied in het bos liepen. 

Niets is minder waar, we liepen gewoon in het stukje bos waar we de hele dag 

spelen. Daar mochten ze niet het pad over, dus was het een klein gebiedje…  

 

 



Na het dierengeluidenspel, buiten bij het kampvuur nog wat liedjes gezongen en de 

leerkrachten die op visite waren uitgezwaaid.  

Leuk, super bedankt dat jullie er waren.  
Juf Kes gaat vandaag naar huis …. 

Dag juf Kes we zullen u missen! 

 
Nadat het bosspel was afgelopen en we terugkwamen in het kamphuis moesten de kinderen 

douchen, tekencontrole, pyjama aan doen en terugkomen naar de zaal.. Tekencontrole? Jawel. 

We hebben er één gevonden bij de meisjes! Er werd nog een leuk verhaal voorgelezen uit het 

boek van Roald Dahl (gruwelijke sprookjes) en toen langzaam aan… Zzzzzz.   

naar bed……. Hoelang zal het duren voordat alles stil is?? 

 

 

 

 

De groeten van ons allemaal uit Apeldoorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


