
Werkweek 2024 

Verslag van vandaag…  dinsdag 17 oktober 2023  

                                   Natuurbeheerdag            

Goedemorgen allemaal!!  

Het was ons weer gelukt om de kinderen vóór twaalf uur nog het bed te krijgen. Het duurde 
dan ook niet lang voordat het helemaal stil was boven. Zo 
konden wij nog even met de beentjes omhoog, genieten van 
iets te drinken, een nootje en gezellig napraten over de dag.  

Om zes uur ging bij onze “opperkookchef” Herman de 
wekker, die wil altijd als eerste zijn bed uit. Niet zo erg dat 
de “ opperkookchef” wakker is maar dan ook gelijk de hele  
kamer van de leiding….  Rond half zeven hoorden op kamer 3 een luid gezang want Daniël is 
vandaag jarig en dan moet er gezongen worden….. maar jongens het is nog voor zeven uur!!!   

Daarna hoorde je uit verschillende kamers een hoop gegiechel, rondvliegende knuffels, 
liedjes, mopjes en ook geheimen maar…. die blijven natuurlijk geheim…. Helaas voor u als 
ouders, niemand, echt niemand had heimwee naar huis maar dat kwam natuurlijk door de 
heimwee pillen van Stiny. 

Corvee ploeg van dinsdagmorgen aaaaantreden!!!! Daniël zijn stoel was versierd en hij werd 
nu uitgebreid toegezongen door alle kinderen. Een cadeautje kan natuurlijk niet 
achterblijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nadat de lunchpakketten werden klaargemaakt en een heerlijk ontbijtje naar binnen werd 
gewerkt moesten de kinderen eerst naar boven, tanden poetsen. Beneden de laarzen 
aantrekken (het gras was nat) en naar buiten. Vrije tijd, voetballen, hutten bouwen, trefbal, 
en natuurlijk naar de vijver… Die vijver die weet wat bij sommige kinderen. 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om half tien hoorden we de bel en moesten we verzamelen onder de kapschuur. 



Inmiddels liet ook de zon zich zien en konden we al gaan  genieten van Apeldoorn met 
prachtig herfstweer. Na de uitleg van Sanne, de limonade en de heeeeeeerlijke taart 
(traktatie) 

 
 
Gingen wij op pad om een boom te 
“vellen”…. Weet u wat dat is “vellen”? 
Nee, vraag dat maar aan uw 
zoon/dochter. Zij kunnen u er alles over 
vertellen. 
 
 
 
12:30 uur Lunchen… waar?.... Ja buiten 
natuurlijk. Het is een prachtige dag en 
deze neemt niemand ons meer af! Maar wat zien wij daar Liv met een kikker op haar 
schouder. Deze wilde niet meer bij haar vandaan. Ze heeft hem maar gekust want had ooit 
gehoord als je een kikker kust dan……. Kom je een prins tegen.  Nou wie weet!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Na de lunch en de vrije tijd stond er vanmiddag “hapsen en snapsen” op het programma. De 
vuurkorven gemaakt van oude olievaten werden aangestoken.  
 

 
 
 Ook was er een onderdeel popcorn 
poffen in speciaal daarvoor gemaakte 
stokken met ijzeren bakjes eraan.  

                                    De   kinderen vonden het helemaal geweldig.  
 
Pannenkoeken werden gebakken op het zelf aangemaakte vuur.  
6 pakken pannenkoeken…. Het ging nog op ook! Niet te geloven 
wat de kinderen allemaal weg eten op zo een dag! Heerlijk om 
te zien.  Één en al aandacht voor en samenwerking mét elkaar.  
Wat een prachtige middag. 

Er werden 60 
appels geschild in 
kaneel, suiker en 
rozijnen gerold en 
gepoft boven het 
vuur. Het smaakte 
naar appeltaart 
echt heerlijk maar 

dan anders!         
 

Een ander onderdeel was 
soep koken, net als in de 
middeleeuwen boven een 
kampvuur met een hele 
grote ketel. De prei, 
wortelen, bloemkool en 
kruiden uit eigen tuin 
werden fijngesneden  en in 
de pan gedaan. Laat nu de 
soep maar even pruttelen. 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daarna vrije tijd, “tijd voor jezelf”. Het zonnetje was ons de 
hele dag welgezind. Er werd gevoetbald, trefbal gespeeld, 
in het bos hutten gebouwd, bij de vijver gespeeld. U leest 
er is genoeg te doen hier in Apeldoorn. 

 

 

 

Het kampvuur werd opgestookt en de takken schoongemaakt met een mesje maar de 
handen waren goed beschermd met snijvrije handschoenen. 



Ondertussen kwam er alweer een heerlijke geur uit de keuken vandaan…… wat zal er 
vanavond op het menu staan? De een ruikt uien, de ander spek, de 
volgende pannenkoeken …. Jajaja nou zo rook het niet. Vanavond was 
het Penne. De kinderen hebben gesmuld want ja, nog altijd de spreuk 
“zien eten, doet eten”. Ondanks dat de kinderen twee uur voor het 
avond eten nog “gehapt en gesnapt” hebben ging de Penne er weer 
allemaal in. Sommige kinderen gingen echt nog een tweede keer 
opscheppen. Het smaakte fantastisch maar dat is logisch na een dag 
hard werken en de buitenlucht. Een heerlijk bakje vanille ijs met slagroom als toetje 
dat ging er ook nog even in.  

Ja en ben je jarig op werkweek dan wordt je altijd nog verrast met een 
vuurfontein! Hoe leuk kan dat zijn! Deze verjaardag zal je niet snel vergeten. 

 

 

Na het eten moesten de kinderen hun kamer 
weer opgaan ruimen want ja die 
kamercontrole komt er weer aan. Juf kunnen 
we u omkopen? Omkopen? 
Nou wat denk je zelf? Jeetje wat is die jury 
streng zeg! Niet te geloven.  

 

Dagverslag maken, spelletjes doen en wachten tot het donker wordt….. Het is al donker 
buiten maar het moet nog veeeeeeeel   donkerder worden…. 

Tenslotte hebben we nog niet genoeg gegeten, dus laten we die broodjes maar gaan 
bakken. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na het broodjes bakken, was het natuurlijk heerlijk douchen want ze stonken allemaal toch 
wel erg naar de rook. Tekencontrole, tanden poetsen en toen mochten ze nog even naar 
beneden om naar een mooi verhaal te luisteren wat meester Maarten ging voorlezen! 
Hier en daar een heimwee pilletje maar de kinderen doen het zo goed. Wij zijn trots op ze. 
We hopen dat ze ook vannacht weer lekker slapen dan morgen alweer woensdag en 
zagen we de week alweer door.  
Wij zeggen vanaf deze kant, welterusten en tot morgen. 
 
 
 
 

 


