
Maandag 14 oktober 2024  

 Verkenningsdag. 
Waren uw kinderen ook zo vroeg wakker vanmorgen?  Nou de kookploeg en de leiding wel 

hoor. Toen u nog met uw kind aan het ontbijt zat was de kookploeg en Koen Bakker al 

onderweg naar Apeldoorn om daar de materialen af te leveren en de boodschappen op te 

halen bij de DEKA. Boodschappen?, Ja boodschappen! Boodschappen voor de hele week om 

uw kind van gezonde maaltijden te voorzien. 

 

De tweede auto vertrok om 5 voor negen en de bus om 9:40 uur. Maar….. wat denkt u? De 

buschauffeur ging richting Den Haag”???? Richting Den Haaaag? Chauffeur wij moeten naar 

Apeldoorn dat is de andere kant op.  Even verderop de afslag genomen en hup de andere kant 

op. Uw kinderen hebben verder wel een hele goede en gezellige busreis gehad. 

Nadat ze aangekomen waren moesten de tassen… TASSEN?? Zeg maar hutkoffers, allemaal 

uit de bus meegenomen worden naar binnen. Pak een tas …. Het maakt niet uit van wie…. Dat 

wordt later uitgezocht. Al slepend, trekkend, duwend, puffend waren de tassen eindelijk op 

hun slaapkamer waar ze alles uit konden pakken….Eindelijk konden de bedden worden 

opgemaakt , de laarzen, regenpakken en sloffen uitgepakt worden. 

 

 

 

 

BRANDOEFENINGGGGGGG….  

Veiligheid staat ook hier hoog in het vaandel…..Binnen no-time stonden de kinderen buiten in 

de maatjesrij. 

                                                           Toch wel goed dat oefenen op school.  



 

De bedden moesten worden opgemaakt. “waar is je sloop?” “Sloop? Nooit van 

gehoord…. Juuhuf….. Dit ding dat past niet om het matras??  

U snapt wel hilariteit alom! Bed opmaken nou daar hebben weinig kinderen 

van gehoord hoor. 

Maar uiteindelijk lukte het toch met een beetje teambilding. 

Allemaal “toppertjes”. 

 

  

“Dit jaar zijn er veel meisjes in verhouding tot jongens, Normaal liggen de meisjes op de 

heeeeeele grote zolder maar er moest nog een kamer bij. De jongens liggen op kleinere 

kamers. 

Toen zij klaar waren met het opmaken van de bedden, gingen de mannen even op inspectie 

uit. Wat zit er achter welke deur? “Kijk, hier slaapt nog een groepje jongens, en daar nog de 

meiden………  

Oeps, hier moeten we niet zijn, hier slaapt de leiding... Nadat alle regels 

waren doorgesproken werd er gevraagd of iemand een zaklantaarn, een 

horloge, een mobiel bij zich had…. nog snoep aan te geven?  Nee, juf echt 

niet…..  Nou we wachten het af. 

 



Na het opmaken van de bedden kon er buiten aan de picknicktafels  worden gegeten om 

daarna de aardappels te schillen. Twee kleine schaafwondjes was de opbrengt. Viel best wel 

mee toch? Opeens werden we geroepen door juf Ingrid….. kom even kijken ik heb in mijn 

vinger gesneden.  Juf Ingrid… kan u nu nog geen aardappels schillen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het aardappels schillen 

gingen de kinderen in groepjes 

uiteen voor de 

verkenningstocht in de 

omgeving.  



De bekende fotospeurtocht van het IVN werd helemaal volgens het plan gelopen. 

Per groepje stond een tas klaar met daarin allerlei spullen om onderweg de opdrachten uit te 

voeren. Een insecten opzuigertje, opzoekkaarten, loepje, verrekijker, kompas, opvangbakjes, 

bewaarbak, pen en een potlood. Bij elk  groepje liep een leiding mee. 

Bepakt en gezakt gingen de kinderen (voorzien van een zakje snoep) op pad.  De thuisblijvers 

maar hopen dat ze allemaal weer veilig terug kwamen. 

 

Na 1 uur en drie kwartier wandelen kwamen ze gelukkig vrolijk en voldaan terug met mooie 

vondsten: bladeren, eikeltjes, vruchten en ander natuurlijk materiaal om daar 

vanavond een mooi blad van te maken voor in hun werkweekmap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Na een heerlijk glas limonade en een speculaasje hadden de kinderen vrije 

tijd… Hé, hé, eindelijk tijd voor ons zelf….  

En ja hoor, daar was het eerste paar natte laarzen! Herkent u ze?  

Van Mattias, Kian, Lindsey, Lisa P liepen de laarzen vol, ra,ra 

hoe kan dat nou?  

en Kate ………. die had een  kikker in haar laars. hahaha 

Gelukkig hebben we schone sokken en konden ze de vuile was inleveren bij 

juf Stiny. De wasmachine draait nu al op volle toeren!!! 

   

Zo zag Kian meester Maarten rennen en zei: “Meester Maarten is een sportieve 

man maar ik heb hem nog nooit zien rennen”  

 

Kwart over 5, wie heeft er corvee? De tafels moesten worden opgedekt….. hier en daar 

ontbrak wel een mes of een vork maar dat mocht de pret niet drukken. Wat denkt u dat we 

hebben gegeten? Nou? Stamppot andijvie met spekjes en een heerlijke bal gehakt. Voor de 

vegetariërs onder ons was er speciale stamppot en vega balletjes. Nu denkt u natuurlijk “ dat 

lust mijn kind niet”! Hier in Apeldoorn eten ze echt alles.…. Alle borden gingen leeg en soms 

werd er nog een extra keer opgeschept. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als toetje hadden we vla, yoghurt en limo….  

                                                                  een “vlaflip” dus. 

Dank jullie wel Stiny, Jannet, Herman en Peter  

                                                het was verrukkelijk. 

  



  

 

Ook na het eten moest de volgende corvee ploeg op komen draven om alle 

borden, bestek, bekers van de tafels op te ruimen.  

De zaal vegen en schoonmaken, het zag er dan ook spik en span uit.  

 

Tijd voor kamercontrole!   Jeetje hé wat is die jury streng!!!! 

Alles zien ze liggen, of verkeerd hangen…..  

                             ik hoop dat er morgen een andere jury langs komt. 

 

Na de kamercontrole werd het dag verslag gemaakt. 

Eind van de week leest u zeker wat ze zoal de dag door beleefd hebben. 

 

Rond half acht was het tijd voor een educatief momentje. Sanne (onze begeleidster van IVN) 

kwam een boeiend verhaal vertellen ov  er de kringloop van de natuur. Muisstil luisterden de 

kinderen naar het spannende verhaal. Best wel riskant met een slang in een bak die nog niet 

had gegeten en muizen graag als hoofdgerecht eet. 

 

 

 

 

De andere helft van de groep was een blad aan het maken voor in hun werkweekmap. 

 

Na het verhaal van Sanne was het tijd voor wat te drinken met wat lekkers erbij. Daarna  

gingen we nog even op pad voor de avondboswandeling. Wat eeeennnng zal u denken in dat 

donkere bos. Zonder zaklamp, elkaars handen vast, in de maatjes rij, alle ogen op scherp, zie 

je alles in het donker, inclusief de grote beer en mars.…. Ohhhh wat spannend…… 

Een van de jongens zei tegen de juf: “Juf Bo ik zag een vallende ster.  “Hoe zag die eruit 

vraagt juf Bo”… “nou rood en het knipperde…… Nou ik zal je vertellen dat was 

geen vallende ster maar een vliegtuig  hihihi  

 

 

 

 

 



 

Toen we terug kwamen van de wandeling was het douchen, teken controle,  pyjama aan, 

tanden poetsen, je knuffel mee en naar beneden….Nog even de dag doornemen met zijn allen, 

de verhalen aangehoord en daarna stil, stil, stil naar de slaapkamer. Nu maar hopen dat het 

de hele nacht zo stil blijft….heerlijk wegdromen 

 

Nu maar hopen dat het de hele nacht zo stil blijft……..   

 

✓ Ondertussen hebben  we ook vernomen dat het water uit de kranen weer 

gewoon drinkbaar is. Dit scheelt de kookploeg een hoop extra werk.  

✓ Morgen zal onze ICT-er de foto’s van vandaag op de website plaatsen. 

✓ Wij zeggen voor nu wel te rusten en tot morgen. 

 

 

 

 

 

De nacht is begonnen ……………………………. 

 

 

 

 


