
 

Verslag PAS-les 
In een van de laatste lessen van dit schooljaar kregen de leerlingen een opdracht die vrijwel 
onmogelijk lijkt: Kun jij een vel papier op A4-formaat zo knippen dat jij zelf of zelfs een juf of meester 
er met het hele lichaam doorheen kan? 
 
Vol enthousiasme gingen ze aan het proberen. Knippen vouwen, meten, nog eens kippen. “Nee hoor 
juf, dat kan helemaal niet. Dit papier is te klein” Al snel begonnen enkele gezichten een beetje te 
betrekken. “Stomme opdracht, onmogelijk, niet leuk, ik stop” Maar de juf bleef aanmoedigen. “Kom 
op niet opgeven, dit kunnen jullie, ga eens door”. Heel frustrerend als iets niet luk. Het was goed 
zichtbaar hoe de verschillende leerlingen er op een andere manier mee omgaan als ze in de leerkuil 
terecht komen. Want dat is wat er gebeurde. 
 
Uiteindelijk kregen de leerlingen natuurlijk de uitleg en hulp hoe je het velletje precies moest 
knippen om er zó een lange sliert van te maken dat je er doorheen past. En zelfs dat was nog best 
lastig. Met elkaar is er toen gepraat over de leerkuil en hoe het voelde toen het niet echt niet lukte 
en je dus diep in die kuil zat. Wat dacht je, wat voelde je, wat deed je? De kinderen gaven eerlijk 
antwoord. Wat een lastige les was dit! 
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