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In januari zijn de leerlingen van de PAS-les bezig geweest met uitdagende rekenpuzzels met
afbeeldingen. Ze moesten opzoek naar de waarde van verschillende afbeeldingen in de som. Dit
soort puzzels hadden ze al eens gemaakt als extraatje in een PAS-les. Nu kregen ze een boekje met
verschillende van deze puzzels. Ze werden steeds iets lastiger met oplossen.

Nog iets moeilijker dan de oplossing van de puzzels vinden is om er zelf eentje te maken die goed is
op te lossen. Hij moet natuurlijk wel moeilijk genoeg zijn, maar je moet ook een aanknopingspunt
weggeven. Vooral dat laatste was lastig. Als je in je hoofd de oplossing van je zelfgemaakte puzzel
hebt zitten dan lijkt hij niet zo moeilijk. Maar als iemand hem oplost en je vergeet een
aanknopingspunt in je puzzel te verstoppen dan is de puzzel niet of nauwelijks op te lossen. Het ging
niet gelijk bij iedereen in 1x goed. Door goed te kijken naar de voorbeeldpuzzels die ze al hadden
gemaakt en door te overleggen met elkaar en elkaars puzzels te proberen, werden de puzzels steeds
beter. Er werd zelfs een oplossingenboekje gemaakt. De puzzels gaan we kopiéren voor de
klasgenoten uit de groepen 5. Het oplossingenboekje wordt aan de juffen en meesters gegeven.

Voor in de klas of thuis, kregen de Pas-les leerlingen nog een kort raadseltje mee. Over een
Kwakzalver die het juiste wachtwoord aan de wachter moet geven. Lekker iets om over na te denken.
Wie weet volgende week de goede oplossing?

Op de laatste dag van januari waren we uitgenodigd in de PAS-klas van de groepen 6 t/m 8. Ze
hadden daar de laatste weken gewerkt over reizen, weetjes, raadsels en Wally. Voordat we bij hen
langsgingen, hebben de leerlingen eerst nog even naar Wally gezocht op een zoekplaat. Daarna
vertrokken we naar de PAS-klas-vakantiebeurs. Op de PAS-klas-vakantiebeurs lagen overal leuke
raadsels over plaatsen waar je naar toe zou kunnen gaan. Er lag informatie bij over de betreffende
locatie en een creatief werk. Wij mochten de jury zijn en laten weten wat we het beste vonden. Het
was erg leuk om te zien wat ze voor mooie dingen hadden bedacht en gemaakt.

Eenmaal terug van de vakantiebeurs hadden we nog even tijd voor een kort spelletje Het spel ‘wat
ben ik’ vinden ze momenteel erg leuk. Er worden dan heel fanatiek aantekeningen gemaakt en we
oefenen hoe je een hint kunt geven zonder het gelijk té makkelijk te maken.
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