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Vanmorgen was de Doe-groep te gast bij Zeilmakerij Keijzers in het pand van Zeilschool Aalsmeer.
Eerst vertelde Eddy ons wat zijn beroep eigenlijk inhoudt, wat voor soort zeilen hij maakt en hoe een
zeil eigenlijk werkt. Aangezien een zeil maken voor deze ochtend geen optie was (aan een klein zeil
wordt een week gewerkt), mochten we mooie tassen maken! Eerst mochten we stof uitzoeken en
moesten we goed meten en aftekenen. Vervolgens moesten we snijden (niet knippen...) met
stofscharen en daarna mochten we achter de naaimachine kruipen. Dat was best lastig, want als je
het pedaal te diep indrukte, ging de naald supersnel!

Tussendoor hielden we even pauze en mochten we ons eten en drinken nuttigen in de kantine van
de zeilschool. ledereen wilde snel weer aan de slag, want we wilden graag onze tas afmaken. We
moesten er namelijk nog ringen inslaan, touw doorheen rijgen én we mochten onze naam printen en
op onze tas plakken. Eddy vroeg aan iedereen welk lettertype iemand wilde en printte vervolgens
onze naam uit op stof die je op kon plakken. Dat was nog best een gepriegel om de letters daar
voorzichtig af te halen en met behulp van een andere plaklaag op de tas te plakken. Toen alle tassen
af waren, moesten we nog even naar de fietssleutel zoeken van Mitch, die we uiteindelijk niet
vonden. Door de sneeuwbui gingen we allemaal met een prachtige zelfgemaakte tas terug naar
school, waar Mitch uiteindelijk toch zijn fietssleutel vond in zijn broekzak....

Eddy: ontzettend bedankt voor de gastvrijheid: we hebben een super-ochtend gehad!


https://myalbum.com/album/nu5g4Cqi5Ej6we/
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