
 

Verslag PAS-les 
Zo sterk als…… een doordenker! 
 
De afgelopen weken zijn de leerlingen in de Pasles bezig geweest met begrippen als vergelijking, 
metafoor en letterlijk en figuurlijk. 
Zo rood als een tomaat, ben je dan echt zo rood? En als je praat over koetjes en kalfjes? Waar heb je 
het dan over? We hebben geïnventariseerd welke uitdrukkingen waarin een vergelijking wordt 
gebruikt we nog meer wisten. 
 
De leerlingen hebben vervolgens twee leuke filmpjes bekeken. Eén over het begrip metafoor en de 
tweede was een leuk lied over de begrippen letterlijk en  figuurlijk. 
 
De doordenkers uit het ideeëntoestel vroegen ons om hulp. Hun woordentoestel werkt niet zo goed 
en daarom mogen wij ze helpen. 
In het lettertoestel zitten heel veel woorden. Met deze woorden gingen de leerlingen aan het werk. 
Je pakt er drie en probeert dan of je er een leuke metaforische uitdrukking mee kunt maken. Dan 
gooi je ze weer terug en pak je weer nieuwe woorden. Soms mag je een woord even ruilen als je er 
echt niets mee weet. 
Er werden zo hele lijsten met uitdrukkingen gemaakt. En het leuke was, de uitdrukkingen moesten 
nieuw zijn. Ze mochten dus niet al bestaan. Daarnaast moest natuurlijk ook de betekenis worden 
bedacht. 
 
Vanuit al die zelfbedachte uitdrukkingen met betekenis werd de beste van iedere leerling uitgekozen. 
Daarmee gingen de leerlingen verder aan het werk. 
 
De volgende opdracht: Schrijf op een tekenvel de door jou bedachte nieuwe uitdrukking. Daaronder 
teken je de betekenis. Wat bedoel je er mee? 
Deze tekeningen gaan naar de Pasklas-leerlingen van groep 6,7,8. Zij mogen dan met elkaar 
bespreken wat zij denken dat de uitleg is van de nieuwe uitdrukkingen. Spannend, we zijn benieuwd 
wat ze bedenken. 
  
Voor u hier vast de bedachte uitdrukking van iedere leerling met de betekenissen. De tekeningen zijn 
te bewonderen in het fotoboek. 
  
De vaas glinstert als papier: het is echt niet mooi 
  
Doe nooit een oude banaan in een vergiet: doe nooit iets wat je niet wilt. 
  
Het verdriet is zo kapot als een dode vogel: zo verdrietig dat je denkt dat het nooit meer over gaat 
  
Je moet de koe niet in het papieren doolhof sturen: laat iemand niet verdwalen, help iemand 
  
Zo verschillend als een appel: we zijn allemaal anders en soms toch hetzelfde 
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