
Werkweek 2023 
Verslag van vandaag…  woensdag 18 oktober 2023  

Veldbiologie 
Goede morgen allemaal, 

Zo wat hebben de kinderen (en de leiding) heerlijk geslapen. Nog even over gisteravond. 

Voordat we naar het kampvuur liepen stonden ze in de maatjesrij klaar om daarheen te lopen. 

Meester Eric las een stukje voor uit de krant dat er een aap was ontsnapt en dat deze aap in 

de bossen van Apeldoorn rondliep. U begrijpt het al daar stond de aap (in het donker) en liep al 

schreeuwend tussen de kinderen door…. En nu denkt u dat ze bang waren? Nou echt niet…. Met 

zijn allen zouden ze de aap wel even grijpen en deze rende voor zijn leven om het Woldhuis 

heen en daar kwamen ze gelijk bij het kampvuur aan… De aap verdween in het donkere bos…… 

(naar binnen dus)  

          Mocht u een spannend verhaal horen over een aap?  

          Meester Dion was degene in het apenpak . 

 

Na het kampvuur van gisteravond en de spannende verhalen van 

meester Eric en meester Dion was het binnen een kwartier stil op 

alle zalen… Alle kinderen doen het geweldig goed, ook de kinderen 

met heimwee onder ons!  We zijn dan ook  ontzettend trots op ze.  

Voor u thuis ook leuk om te horen dat uw kinderen het naar hun zin hebben! 

 

Ze hebben geslapen tot……. u gelooft het niet 7:15 uur. De leiding en de kookploeg zaten al lang 

en breed beneden aan de thee en koffie toen ze eerste hoorden. 
 

Ja, ja echt tot 7:15 uur   

“wat is het nog stil boven!”    
 

 Tijdens het ontbijt, weer de lunchpakketjes 

zelf klaarmaken. Soms zie je de gekleurde 

hagelslag gewoon in het zakje zitten.  Plakt ook niet zo 

goed zonder boter hé?  

 

Vrije tijd, tijd voor jezelf dus. Let wel op, zodra je de bel hoort 

moet je naar de kapschuur komen.  

Je ziet een groepje badmintonnen, je ziet kinderen hutten bouwen, je ziet ze weer bij de vijver 

spelen. Wat is er toch mooier en leuker dan buitenspelen met je vrienden en vriendinnen in de 

natuur en dat al om 9 uur ’s ’morgens. 

 

De kapschuur dat is een heeeele grote overdekte schuur met één kant helemaal open…. We 

zitten daar gewoon in de buitenlucht, maar wel lekker droog.  

 

 

Doe wel je warme trui, sokken en laarzen aan. Het is best nog wel fris buiten maar eenmaal 

aan de wandel werden ze al snel warm. 
  

 

 



 

Vandaag stond in het teken van Veldbiologie “het veld”. De natuur dus.  

Ja en wat is nou precies veldbiologie zult u zich afvragen? 

Met veldbiologie ga je 4 stations 3 midden in het bos en één aan de waterkant af en 

onderzoeken doen. 

 

Hieronder de stations die ze langs gaan.  

Bodemdiertjes zoeken 
De kinderen gingen het bos op zoek naar beestjes, paddenstoelen enz. 

En ze werden gevonden: pissebedden, wormen, salamanders, duizendpoten, een kikker die 

voorbij sprong.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Waterdiertjes    
De hele sloot uitvissen met schepnet en emmer en 

kijken wat voor waterdiertjes er allemaal in de 

sloot leven…… u weet niet half wat zij allemaal 

tegenkwamen. Wel eens gehoord van 

rugzwemmer, schaatsenrijders, sterrekroos, 

krabbescheer, watermijt, waterspin, poelslak? 

Vraag het aan de kinderen, zij kunnen u er alles 

over vertellen. 

 

 

 

 

 

Grondonderzoeken  
Met grondboren in de grond boren om laag voor laag boven de grond te krijgen. Dit werd in een 

halve goot gelegd om zo de verschillende lagen en kleuren te kunnen zien.  

 

 



 

Bomen meten 
Met verschillende hulpmiddelen kan je ontdekken hoe hoog een boom kan zijn. Dit is alleen 

mogelijk door een hele goede samenwerking en goed materiaal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mocht u dus ooit iets willen weten over de natuur? Vraag het uw zoon/dochter. 

 
Elk station werd aangedaan en dus allemaal behandeld. Elk kind krijgt een buisje mee naar 

huis met daarin een stukje bodem van de Apeldoornse bossen. Uw zoon/dochter zal u kunnen 

vertellen hoe de verschillende lagen heten. 

 

 

Rond het middaguur kwamen de kinderen terug en daar stonden emmers 

met warm water en schone handdoeken klaar voor de schoonste handen 

van heel Apeldoorn….   Ahum….. Motto hier in Apeldoorn voordat je gaat 

eten, handen wassen.  
 



 

 

 

Hé wat nu? Krijgen we visite uit Aalsmeer?  

Meester René, Juf Kim, meester Maarten, juf Amber en juf Boooooo. Wie zien we ook 

aankomen juf Lisette en juf Inge. Zij gaan vandaag juf Judith en juf Marja vervangen. 

Gezellig allemaal hoor. 

 

Wat ontzettend leuk dat jullie er zijn. Zo kunnen jullie een beetje sfeer proeven 

van wat wij in Apeldoorn allemaal doen.  Eten jullie ook gezellig mee? 

Er werd lekker bijgepraat, gevoetbald, en ook de omgeving hebben ze laten 

zien.  Wat kwam er toch een heerlijke lucht uit die keuken vandaan? Jeetje 

mina, wat zullen die kookouders nu weer in petto hebben voor ons? Op het 

programma staat iets van rode kool maar volgens mij ruikt dit heeeeeel 

anders?  Nassi ofzo? 

En jawel hoor, nassi, kroepoek, satésaus , komkommer stond op de menukaart. 

De kookploeg heeft van ons een Michelin ster gekregen hoor…  

                                                             Het smaakte heerlijk.  

 

En weer kamercontrole …. En dat nog wel door de speciaal overgekomen leerkrachten uit 

Aalsmeer …. en STRENG dat ze waren…..  kreeg je gewoon een minpunt omdat er nog ergens 

een sok lag….. balen..  Nou ja morgen nieuwe kansen. 

Na de kamercontrole weer het dag-verslag invullen en wachten tot het goed donker werd. 

 

Er werd uitgelegd dat de leerkrachten in een stuk (open) bos zaten, je 

niet door de greppel mag, niet over het pad en hand in hand moet blijven 

lopen. Echt heel stoer. Het is nog nooit eerder gebeurd dat er niemand 

achter bleef die het toch te eng vond.  Geweldig, wat hadden ze een 

plezier, echt u zou dit gezien moeten hebben. Maar ach, je ziet niet veel in 

het donker maar je hoort ze wel 

Helaas konden heeeeel veeeel kinderen de kakelende kip niet vinden. 

Wie was die kakelende kip nou en waar zat die kakelende kip???? 

 

Na afloop hebben we de visite weer uitgezwaaid. Tenslotte het langste eind was voor hun.  

Bedankt dat jullie zijn geweest. Het was erg gezellig. Breek van de week 

 

 

Nadat het dierengeluidenspel was afgelopen en we terugkwamen in het kamphuis, moesten de 

kinderen douchen, tekencontrole, pyjama aan doen en terugkomen naar de zaal. Er werd nog 

een leuk verhaal voorgelezen en toen naar bed……..het werd het stil, stiller, stilst.   

 
 



Namens 

Uw kinderen en de werkweekcrew. 

Wensen wij u voor straks welterusten. 

 

 


