
Werkweek 2023 
Verslag van vandaag…  dinsdag 17 oktober 2023  

Natuurbeheerdag 
Na de boswandeling van gisteravond …. tandjes zwabberen, oksels fris, dweiltje door de 
gezichten en slapen maar, waren veel kinderen blij dat ze naar bed mochten…. konden ze 
lekker keeten!! Keeten?? Nou de meeste waren al vertrokken voordat het andere been in bed 
lag…. Het (slaap) feestje kon beginnen.  
 
Zo rond de klok van 6:15-6:30 hoorden we de eerste mannen al rustig praten!!! 
Nou ja rustig wakker worden is er hier niet bij hoor.  Ze staan gelijk aan. 
 
Jongens nog even rustig er slapen nog een heleboel kinderen. U snap dat duurde niet lang en 
voordat het zeven uur was waren de eerste kinderen al in de zaal en zaten heerlijk een 
spelletje te doen of met meester Dion de samenvatting te kijken van het Nederlands elftal.    
                                                        Moet kunnen!! 

 
       Nadat de corveeploeg klaar was met het opdekken van 

de tafels, konden alle kinderen fris en fruitig hun bruine 
boterhammetje smeren. Tja laat er nu één geen bruin 
brood lusten… probleempje… 
Probleempjes zijn er om opgelost te worden…. Eind van                                     

de week eet deze ook heerlijk licht bruin brood. Eigen  
   lunchpakketjes werden samengesteld en alles liep 
gesmeerd. 

                                                           

 
 
En dan vrije tijd, tijd voor jezelf dus weer. Er werden hutten gebouwd, water stromingen 
gemaakt en naar een natuurverschijnsel gekeken. 
Ik stond te kijken hoe de zon door de bomen scheen op het water en daar kwam de damp vanaf 
en werd zelfs geroepen door de kinderen…. Oh komt u eens kijken hoe mooi, wilt u een foto 
maken? Hoe leuk en mooi kan het allemaal zijn….. 
Alsof ze hier al jaren wonen… 
Mist u ze al?   Zij u nog niet!    

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Na uitleg van Sanne over Natuurbeheer konden we aan de slag.. De weergoden waren 
ons goed gezind. Regenpakken lekker in jullie tas laten zitten en wachten want de zon 
komt al door. De zon heeft de hele dag geschenen hier in Apeldoorn. Geweldig dit 

pakken ze ons niet meer af. Hoe mooi kan het zijn in het bos. Je ziet en hoort de 
paddenstoelen de grond uitschieten. Sanne vertelde de kinderen ook erg duidelijk 
maak je een stok voor het kampvuur? Handschoenen aan! Ga je popcorn bakken? 

Handschoenen aan! Ga je pannenkoeken bakken? Handschoenen aan, Appels poffen, 
Handschoenen aan.  Ja u leest het goed de kinderen waren goed gewaarschuwd. 

Gelukkig hadden we dan ook geen ongelukjes  
 
Er werd vuur gemaakt want ja we moeten vanmiddag gaan koken op vuren. 

Er werden takken geschraapt voor het broodjes bakken tijdens het kampvuur en er 
werd hout gezaagd om de vuren brandende te houden. 

 

    
 
   

  
 
 



 
 
U snap er werd heel hard gewerkt 

door de kinderen. 

  
 

  HAPSEN EN SNAPSEN! 
Het middagprogramma bestond uit 
koken in de natuur met de spullen 
die wij rond het Woldhuis kunnen 
vinden. 
De kinderen gingen aan de slag 
stukken, hout, vuur, met appels uit 
de boomgaard, mais, water en melk.  

     
Ze hebben popcorn gebakken boven het vuur 
De mais gaat in een ijzeren schepnetje en 
door de warmte poft dit…. Spannend…….   
Groentesoep; geen kant-en-klaar zakje 
soepgroente uit de koeling maar een echte 
wortel en prei van het land, en een HELE grote 
bloemkool. En het smaakte overheerlijk 
Veel kinderen kwamen vragen om nog een 
beker soep. 
Gepofte appels; appels die werden uitgehold, 
deze vullen met suiker, kaneel en rozijnen, in 
aluminiumfolie gewikkeld en in het vuur 
gelegd.  Het leek wel appeltaart. 
Pannenkoeken:  dat weet u zelf wel hoe u dat 
moet maken….. we kunnen tenslotte niet alles 
uitleggen. Tussendoor stond onze eigen 
kookploeg klaar met water, limonade of thee 
voor de liefhebbers. 
Wat een luxe hier in Apeldoorn, het lijkt wel 
een all inclusief hotel.  
 
 

 
Waar rook is, is vuur, wat rook ik / wat ruik 
ik? De teken zijn in ieder geval uitgerookt. 
Trouwens er is nog geen één teek gevonden, 
dus houden zo! 
. 



 
Inmiddels stond de “echte” 
kookploeg klaar met het warme 
eten.  
Eten? Alweer eten? Ze zijn nog in 
de groei en kunnen het hebben. Dit 
keer was het penne met vers 
gemaakte rode saus met geraspte 
kaas. U gelooft het echt niet maar 
sommige kwamen echt twee keer 
opscheppen… 
 
Ook nog een toetje?  
Ook dit toetje ging 
erin…. ijs met 
slagroom en discodip.   

 
 
Kamercontrole!!!!!  kamer tweehee “kamercontrole”. Niet iedereen neemt het 
even serieus maar er zijn nog twee dagen te gaan. Wij hebben zo onze twijfels of 
het nog gaat lukken met de mannen.  
Na de kamercontrole hadden we even een momentje rust aan tafel met het dag verslag 
invullen en een gezellige kleurplaat in te kleuren. 
Wacht tot het goed donker wordt want we gingen nogmaals genieten van het kampvuur. 
De stokken die vanmorgen hebben gemaakt die komen nu dus goed van pas.. Ook dit 
zelfgebakken broodje boven het kampvuur ging er nog met gemak in. 

Uit volle borst werden de kampliedjes meegezongen.       

 
Daarna werd het toch echt tijd om uit te gaan buiken.  Sommige kinderen zag je al gapen 
tijdens het broodjes bakken… 
Douchen, tanden poetsen en nog even met je knuffel in pyjama naar beneden. 
Heel langzaam ging bij de meeste kinderen het licht wel uit. Uitzonderingen  
daargelaten. U weet zelf vast wel waar uw kind bij zit, slaapt, ligt, hoort. 
 

Slaap lekker thuisblijvers, tot morgen! 


