
Werkweek 2023 
Verslag van vandaag…  maandag 16 oktober 2023  
 

Verkenningsdag  
 Eindelijk was het zover! Op weg naar Apeldoorn. Daaaaaaag pap, mam, broertjes, zusjes, 

als jullie heimwee hebben “ons NIET bellen. Ik weet niet wie het hardste heeft gehuild. De 

kinderen in ieder geval niet. Vaarwel, adieu, tot ziens, see you soon, goodbye. 

 

We hebben een goede reis gehad naar Apeldoorn. Behalve dat alle kinderen 

hebben gespuugd en gehuild! Nee hoor grapje… het was een gezellige rit en er 

werd uit volle borst gezongen. 

                                                  “Wij gaan naar Apeldoorn, Lekker eten en corvee….. tataratata” 

 

 

Uiteindelijk in Apeldoorn aangekomen 

moesten we  alle spullen die we vijf 

kwartier daarvoor in de bus hadden 

gegooid, er nu weer uithalen……  

Hele klus, maar gelukkig waren er 
een paar sterke mannen om te helpen. 
niets vergeten uit de bus te halen?? Ja 
hoor, op de meisjes kamer één 
slaapzak niet aanwezig… dat wordt 
vannacht onder een deken van 
bladeren slapen….. we noemen geen 
namen hoor anders maakt u zich 
alleen maar ongerust… zal het mijn 
dochter zijn?  Gelukkig hebben wij 
altijd schone reserve spullen bij ons. 
Wij zijn niet voor één gat te vangen. 
 
 

 
De kookstaf en een aantal van de leiding stonden ons al op te wachten met een lekker glas limonade, een 

heerlijk kopje koffie en een heerlijk koekje. Ook konden ze hun zelf meegebrachte fruit meenemen. 

Even rust in de tent. Wat een gesleep zeg al die tassen uit de bus. Pfffffff     

 
Nadat Sanne  van het IVN zich had voorgesteld , vertelde zij de geschiedenis 
over het Woldhuis. 
Het Woldhuis was vroeger het buitenverblijf van de burgemeester van 
Apeldoorn…. Buitenverblijfje??? 
Hij woonde er vroeger met zijn gezin ( 4 personen)  en wij leven er deze week 
met zijn 65-tigen. Kunt u wel nagaan wat een buitenverblijfje het was. 
Wist u ook dat Sinterklaas hier altijd verblijft als hij in Nederland is.  
Dan wordt het huis omgedoopt tot Sinterklaashuis” 

 



Na de uitleg moesten al die heeeele zware tassen nog naar de slaapkamer worden gebracht. Slepend, 
trekkend, duwend en puffend gingen ze de trap op. Gelukkig ging alles goed, want er werd goed 
samengewerkt…. En een goede samenwerking was nodig, want anders kwam je tas niet boven….  
                          grote, zware tassen die waren er zeker!!! 
Jeetje mina, sommige denken hier echt een paar weken te blijven ☺ 
 
Mochten we eindelijk de bedden op gaan maken en de tassen uitpakken, 
hebben we ineens een brandoefening…                  Neeeeeeeee toch zeker!!! 
Met veel bombarie kwamen ze de trappen af maar voordat de maatjesrij goed 
stond, ja dat duurde wel even.   Je zou zeggen hoe kan dat nou?? Ze hebben 
dit al zo vaak geoefend… Nou ja laten we hopen dat het niet nodig zal zijn. 
 
Na de brandoefening, hebben we onze zelf gemaakte lunch van thuis heerlijk buiten onder de Apeldoornse 
zon opgegeten.  
Daarna moesten de aardappels gejast worden. Nee geen jas aan doen, gewoon aardappels jassen.  
                                          Schillen dus..  
Weet u hoeveel kilo aardappels er vandaan geschild moesten worden voor de zuurkool?? 18 kiloooooooooo  
                                             En dat zonder één vingertje geschild te hebben. 
Jammer voor Stiny want die wil zich altijd zo graag uitleven met pleistertjes plakken. 
 
Na het aardappelschillen was het tijd voor de verkenningstocht. Een tocht om de omgeving hier te 
verkennen.  Deze verkenningstocht werd gelopen aan de hand van foto’s en aanwijzingen. Op pad met een 
grote tas met daarin spullen (denk aan een verderkijker… een wat??  

Een verderkijker”       Dat is 
het nieuwe woord voor 
verrekijker.. een potje met 
twee slangetjes om beestjes 
op te zuigen, papier om de 
oplossingen van de puzzel op 
te lossen….. nou ja u leest het,  
genoeg materiaal om er een 
leuke tocht van te maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Er werden spullen verzameld om vanavond een mooi werkblad van te maken voor in hun map. 
Of het helemaal gaat lukken met de stukken boomschors, de paddenstoelen en eikeltjes die zijn 
meegenomen dat betwijfelen we.  
Wat wel heeeeel vreemd was, degene die als vijfde met zijn groepje was vertrokken was als eerste terug. 
Ik denk dat hier en daar een stukje is afgesneden van de route. We noemen geen namen hoor juf Ingrid. 
 
 
Ja en dan eindelijk  “Vrije tijd, tijd voor jezelf….. Nou u snapt het al, mooi weer, het zonnetje scheen en de 
vijver was toch wel heeeeel aantrekkelijk. 
Er werden kikkers gevonden, en veel andere beestjes die in de vijver leefden werden in loeppotjes gedaan.. 
Ook werden er grote beestjes gevonden…. Zoals kinderen… kinderen van de Jozefschool? In het water? Nee, 
dat kan toch niet?  En jawel nummer één kondigde zich al aan we noemen geen namen hoor Siem want even 
later volgden er nog meer ……  we zullen maar niet zeggen wat ze van plan waren, maar veel natte laarzen, 
natte broeken was de opbrengst. 
 
 

  
 

 

De kookploeg, het zijn niet alleen kookouders, maar ook wasouders, opruimouders, 

schoonmaakouders, toiletouders, gezelligheidsouders, noem het maar op. Wat zijn we blij dat ze mee 

zijn. Kwart over 5, wie heeft er corvee? De tafels moesten worden opgedekt….. hier en daar ontbrak wel 

een mes of een vork maar dat mocht de pret niet drukken.  



Wat denkt u dat we hebben gegeten? Nou? Nou? Nou? Jawel stamppot andijvie met spekjes en een 

heerlijke bal gehakt. Voor de vegetariërs onder ons was er speciale stamppot en vega balletjes. Nu 

denkt u natuurlijk “ dat lust mijn kind niet”! Hier in Apeldoorn eten ze echt alles.…. 

Alle borden gingen leeg en soms werd er nog een extra keer opgeschept.  

Om de gaatjes nog even op te vullen kregen ze nog  yoghurt, vla en limo.  

In Aalsmeer noemen wij dit Andijviestamp & vlaflip. 

 

Na het eten was het de corvee ploeg die alles op kon ruimen, de andere kinderen gingen 

vast naar hun kamer. Rommel opruimen, je kamer opleuken, bed strak trekken.. U snapt 

er mocht niets achter blijven, want oh, oh, oh, wat is die Jury streng zeg. 

Al vinden ze maar een sok die uit een tas steekt, helaas min punten…. 

 

Na de kamercontrole mochten de kinderen naar beneden en werken aan hun mooie blad met natuurlijk 

materiaal voor in de map. Er zitten leuke creatieve bladen bij. Kunstenaars in spé. Het resultaat moet u 

zeker eens bekijken in de map.   Sanne de BUITENveldwerker van IVN vertelde BINNEN aan een deel van de 

groep de kringloop van de flora en fauna. Ook werd de huisslang uitgebreid voorgesteld en geaaid. 

 

     
 

Dacht U dat toen de dag al voorbij was….. “Echt niet”!! Een dag bestaat uit 24 uur, ook hier in Apeldoorn. Dus 

schoenen en jas aan en op naar het inktzwarte bos…. zonder zaklamp.  De avondwandeling was erg 

spannend in het donker dwars door het bos….een bijzondere ervaring, geen last van kasverlichting en de 

landingsbanen van Schiphol. 

En toen   ……………..douchen, tekencontrole en in je pyjama met je knuffel even naar beneden en even 
ontspannen voordat ze gaan slapen. 
 
    
Het is laat maar inmiddels liggen uw kinderen heerlijk te slapen en sluiten wij deze dag af. Tot morgen! 
 

 Slapen……  hoe lang? 

Dat kunt U morgen lezen…. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/imgres?q=vlaflip&start=104&hl=nl&biw=1466&bih=696&tbs=itp:clipart&tbm=isch&tbnid=DrGrE6qfVedb2M:&imgrefurl=http://www.dsferguson.nl/artikelen/index.php%3Fzoek%3Dredactie&docid=TlCUvHri_TRcOM&imgurl=http://www.dsferguson.nl/uploads/1182374514.jpg&w=480&h=440&ei=N2B8UMfeGobR0QW8_IDgAw&zoom=1&iact=rc&dur=505&sig=109890442964195766507&page=4&tbnh=153&tbnw=167&ndsp=35&ved=1t:429,r:7,s:100,i:25&tx=63&ty=46


 

Veel groeten van ons allemaal uit Apeldoorn…. 
 

 


