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We begonnen met het verhaal van Amelia Earhart, vrouwelijke vliegtuigpionier. Haar motto is dat je
niet alleen van je bestemming moet genieten, maar ook van de reis ernaartoe. We bespraken hoe dit
voor Wally geldt en hoe de eigen ervaringen hier mee zijn.

Daarna deden we een paar talige startopdrachten: We deden een letterketting met dieren en daarna
een associatieketting. Bij de eerste moet je gebruik maken van de kennis die je in je hoofd hebt en bij
de tweede moet je juist alle kennis loslaten om vrij te kunnen associéren. Via een raadsel raadden de
kinderen dat Wally dit keer bij de microben is aanbeland. De kinderen hoorden informatie en
oefenden zich in het maken van aantekeningen. Daarna maakten we met elkaar een
microbenkunstwerk. Hierbij merkten we hoe het is als iemand verder gaat met je tekening: zie je dat
als een verrijking of is het moeilijk dat aan jouw idee gesleuteld wordt? We sloten af met het vijf-
minuten spel rond het thema sport.

Huiswerk: Maak de woordzoeker over Wally en ontwerp op de achterkant een woordzoeker over
jezelf (of een ander gekozen onderwerp)
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